
  

Tekst: Herman Berkien 

"De liedteksten van Herman Berkien"  

Het Kaartlied

  
In café de Gladiool, komt altijd 'n halve zool 
na 'n slokkie gaat-ie roepen, wie heb zin om mee te toepen 
om 'n rondje of 'n piek, met wat leuke kaartmuziek 
Op het klaverjas-toernooi, komt altijd de hele zooi  

Refrein Laten we weer is n potje gaan kaarten   
Zet er die  buis nou is  eindelijk  uit     
Laten we weer is n potje gaan kaarten   
Drankje erbij dat is een goed besluit.  

Elke middag hallef twee, komt een ieder naar benee 
in de recreatiezaal, zitten ze dan allegaar 
het biljartspel doet ik graag, maar dat gaat me wat te traag 
ook al ben je hoogbejaard, ben nog lang niet uitgekaart 

Refrein 
Bij mij op de sociëteit, bruist het van aktiviteit 
Willem-Jan tapt meters bier, het gonst er van plazier 
altijd weer 'n goed gesprek, ja die soos is echt te gek 
Zeg Jan-Frits gaat alles kits, wanneer drijven wij weer bridge? 
Ouwe peukevreugd.  

Refrein   

         
Het wordt weer laache met Herman Berkien ! 

 


