H et wordt weer laache met Herman Berkien !

"Deliedteksten van Herman Berkien

Utereg, me Stadsie

Refrein 2x  Utereg, me stadsie daar gebeurt van allehand
't bruisan allekant, in 't hartjie van 't land
de Sterrewijk, 't Houtplein en 't lange Rosedaal
Uterech, 't mooist van allemaal

Ik ben geboren in 'n huisiein de Zakkedr ager steeg

vlakbij 't logiement van Jan de tenteneus

Aal de Preu en gekke Bart, de Bult en Koos de kutjeskin
schele Ockeloen en blauwe Teus

'k woon al melevelang in Uterech en ik heef 't naar mezin
want d'r isbij onsvan allesan de hand

Je ken gaan danse en naar kroegiesen jeloop 't levein

met mooie mokkelsen 'n flipper an de wand

Refrein 2x

Eens per jaar dan is ‘t buurtfeesen dan wordt de straat versierd
we hange vlaggen en wat slingers an de kant.

We happe koek, we lope zak

D’r worden spelletjes gedaan

En na’t danseloop ’t stevig uit de hand

Knap berugisook 't zandpad, bijgenaam de gummiedr eef

ken je geniete van een brotgie warrem vlees

asdegordijne zijn geslote, nou dan hank de boot goed scheef

't isdaar dag en nach 't rooie lampefees.

Refrein  3x



