
  
"De liedteksten van Herman Berkien"  

Utereg, me Stadsie

   

Refrein:

 

Utereg, me stadsie daar gebeurt van allehand   
't bruis an alle kant, in 't hartjie van 't land   
de Sterrewijk, 't Houtplein en 't lange Rosedaal   
Utereg, 't mooist van allemaal  

Ik ben geboren in 'n huisie in de Zakkedragersteeg 
vlakbij 't logiement van Jan de tenteneus 
Ouwe Breu en gekke Bart, de Bult, de bos, de gleufieskin 
schele Okkeloen en ouwe Teus 
'k won al me leve lang in Utereg  en ik het 't naar me zin 
want d'r is bij ons van alles an de hand 
Je ken gaan danse en naar kroegies en je loop 't leve in 
met mooie mokkels en 'n flipper an de wand  

Refrein  2x  

In 't statsie met z'n graggies daar is plaats voor iedereen 
ze komme uit allerhande lande naar ons toe 
ik kijk haas nooit geen televisie, naar 'n ander land hoef ik niet heen 
'k zie bij me voordeur al buiteland genoeg 
Knap berug is ook 't zandpad, bijgenaam de gummiedreef 
ken je geniete van een brotsjie warrem vlees 
as de gordijne zijn geslote, nou dan hank de boot goed scheef 
't is daar dag en nach 't rooie lampefees.  

Refrein   2x  

Eens per jaar dan is t buurtfees en dan wordt de straat versierd 
we hange vlaggen en wat slingers an de kant. 
We lope zak, we happe koek, we hebbe rare petjies op 
we hebbe tafels vol met bier en proviand. 
Lope met ze alle s avonds in de optocht door de buurt 
met n orkessie van n mannegie of ach. 
Het bestuur dat loop voorop, de hele meuk durachteran 
met n bossie gladiole, wat n prách......  

   
Het wordt weer laache met Herman Berkien ! 

 


