Het wordt weer laache met Herman Berkien !

M an, man wat een land

Man, man, man wat een land

De hele klerezooi die loopt hier uit de hand

Man, man, man trammelant

’t Isallemaal ellendein de krant, da’s makkelijk zat

M’n oom die heb een winkel dat is een prachtig pand
Met tafeltjies en stoeltjies en een gokkast an de wand
Hij handelt in kroketten, frikandel en broodjie bal
Halve kip met appelemoes, had laatst een raar geval
Ze waren met een man of tien

Een helm op hun kop

Een brommer en een leren jack

Mijn oom die had een strop

Zevraten zich ’t lazerus

Bestelden as een gek

In plaatsvan te betalen

Kreeg die hengsten voor z’n bek

Man, man, man wat een land

De hele klerezooi die loopt hier uit de hand

Man, man, man trammelant

’t Isallemaal ellendein de krant, da’s makkelijk zat

M’n zwager het een wagen met een autoradio

Niet om ‘t een of ander maar dat ding dat speelde zo

Hij pakt z’n autosleutels maar wat ziet die door deruit
Z’nvrouw d’r jasgestolen en z’n radio d’r uit

M’n neefie ging naar voetbal met ze spullen in ze tas

Z’n schoenties, kousies, broekie en z’n shirtjieen z’n das
Hij zet ‘m in de gang moest even voor een plas

Z’n spulligie verdwenen want een ander jat z’n tas

Man, man, man wat een land

De hele klerezooi die loopt hier uit de hand

Man, man, trammelant

’t Isallemaal ellendein dekrant, da’s makkelijk zat
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