H et wordt weer laache met Herman Berkien !

"Deliedteksten van Herman Berkien

Keesie

Keesieis'n joch, altijd hep t-ietrek

en wanneer diethuiskomp, met ze vette bek
Nooit geen capucijners, boerkool met wors
Keesiewil alleen maar..... zuurekool met spek...

Refrein: keesie kom je ete, tafel is gedekt
raai 'swat we ete, zuurekool met spek
keesie kom je ete, tafel is gedekt
raai 'swat we ete, zuurekool met spek

Keesie en z'n ouders ete alles met

friet met majonaise, carrebo of kreket
maar t' allerliefste helemaal te gek

houe ze van zuurekool, zuurekool met spek

Refrein
Keesiedie ging trouwe en wat dach-ie wat
Keesie kreeg ‘n kindjie, machtig wat ‘n schat.
Sprekend, net ze vader, Keesie dach verrek
.... diekleine wil alleen maar zuurekool met spek.
Refrein: 2x
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