H et wordt weer laache met Herman Berkien !

"Deliedteksten van Herman Berkien

In de Bouw

Refrein: In de bouw-bouw-bouw
Zing ik, hou zovedl van jouw
En ik timmer en ik boor
In een huis of een kantoor.
In de bouw-bouw-bouw
’t is het vak waar ik van hou
en daar zingen wein koor
geef de koffie effe door.

Op de steiger in de keet

Alshet koud isen wat heet
’t isvoor later en voor nou
lekker werken in de bouw

Refrein:

Jawe hebben dikke pret

Het toilet dat is bezet

Duswe doen °t op een krant
Duwen ‘em Kobusin de hand

Refrein:

Stucadoren, ander dak

’n nieuwe keuken, wat ’n vak
ik doe’t allemaal voor jouw
m’n heleleven in de bouw....

Refrein



