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"De liedteksten van Herman Berkien"  

Iene, Iene, Iene

  
Refrein:         Iene, Iene, Iene                               

Het werd weer laat in de kantine 
Iene, Iene, Iene    
k Ben blijve hange bij m n vrienden 

Iene, Iene, Iene                      
Ik beloof je telkens weer        
dat het niet meer zal gebeuren 
Schat dit is echt de laatste keer       

Ook ik doe aan sport                   
zoals bijna elke man                      
k ben de schutter van de club 

ja, wat dach je dan 
Tijdens de wedstrijd gaat het wel wat hard 
en zijn we afgepeigerd  
loopt alles uit de hand  

Refrein 

Al vanaf dat ik je ken 
is t ieder weekend bal         
k ga om tien uur s ochtends weg             

en kom weer thuis, je raait t al 
k ga liggen op de bank 

en kijk zo goed als ik dat kan 
sport op de tevee 
maar ik zie geen ene bal....  

Refrein  

Inge Inge Inge 
ben bij dat zooitje blijven zinge 
Anne, Anne, Anne, 
ben blijve hange bij die manne 
enne, enne, enne 
ik beloof je telkens weer 
dat t niet meer zal gebeuren, 
schat dit is echt de laatste keer 
dat t niet meer zal gebeuren 
schat ik doe t echt niet meer 

   
Het wordt weer laache met Herman Berkien ! 

 


