H et wordt weer laache met Herman Berkien !

"Deliedteksten van Herman Berkien

Hein van het Parkeerterrein

De een komt met de auto,

deander op defiets

Velen komen lopen, die mensen hebben niets
Geen zorgen en geen sores,

waar of de auto staat

Zij komen voor dewedstrijd,

dat iswaar ‘t om gaat

Refr: Ik ben Hein van ‘t parkeerterrein
Stain weer en wind, in natteuren
Wijs demensen, waar ze moeten zijn
Vakkie P dat isnog vrij
Ik ben Hein van ‘t parkeerterrein.

Daar gaat de penningmeester,

daar heb je ome Sjaak

istof en geeft me meestal ‘n rijksdaalder
of ‘n knaak

Kan jevan haar niet zeggen,

de ex van Dikke Floor

Wanneer zij ‘t terrein verlaat,

dan zingen wein koor

Refr Met zingen en getrommel,

gaan zij hier uit hun dak
wil u me es-ku-zeren, ik moet weer aan de bak.

Tekst: Herman Berkien



