
   
"De liedteksten van Herman Berkien"  

Gallegewaard

  

Waar zie je al je vrienden weer 
de pure FC-Utreg sfeer 
bij Zonneschijn of Hollands weer 
..... in Galgewaard  

Waar zingen we ons kluppie toe 
waar zijn we fit en nooit te moe 
waar leef je heel de week naar toe 
.... naar Galgenwaard  

Refrein: Oh Gallegewaard, Oh Gallegewaard  
Jij bent voor mij de beste stek  
bij jou voel ik me op me plek  
Oh Gallegewaard, Oh Gallegewaard  
De mooiste plek op heel de aard  
....... Gallegewaard !  

Het slechte weer in Nederland 
de politiek. de ochtendkrant 
balen van belastinggeld 
wij zijn sportief, dus geen geweld  

De hele week dezelfde meuk 
er is voor mij maar ene spreuk 
Het Legioen wordt Kampioen 
in Gallegewaard .....  

Refr   

   
Het wordt weer laache met Herman Berkien ! 

 


