H et wordt weer laache met Herman Berkien !

"Deliedteksten van Herman Berkien

De Strijd gaat Beginnen

‘'t Ismeclubin 't hart van 't land
d’r isaltijd wat leuks an de hand
Rood en wit waar ik zoveel van hou
FC-Utereg ik blijf jetrouw

Al die groten waar gingen ze heen
de Kromme, de Breuk en Van Veen
Elkewedstrijd weer van de partij
Wij gaan ervoor; zij aan zij.

Refrein 2x:  De strijd gaat beginnen
We gaan van ze winnen
We pakken zein
Die bal moet erin
erin, erin..

We hebben Ajax, de Kuip, PSV
Vaak genoeg op det.v.

Wij houden van onze FC
FC-Utereg uit wijk C

Aszeverliezen, dan voel ik me zwak
Aszewinnen, gaat ik uit me dak
M ooiste plekkie voor mij op de aard
iszondag in Gal-le-ge-waard !!!

Refrein:



