
  
De teksten van Herman Berkien   

De Tik

  

O God, ik ben normaal, ik heb geen ene tik 
O God, dat is het allergrootst probleem waar k mee zit 
Ik val niet op, ik hinder niet 
ik loop niet in de weg 
wil ik van me doen spreken 
dan hoort niemand wat ik zeg 
tracht ik de boel te flessen, te chanteren of te pressen 
of m n vriendin te haten, t loopt niet in de gaten 
n psychiater kan niks vinden 
t is gewoon bezopen 

O God ik ben gewoon te gek om los te lopen  

O God, ik ben normaal, ik heb geen ene tik 
nooit een medicijn of aspirientje dat ik slik 
geen astma geen bonchitus 
nooit een hernia of spit 
geen geelzucht of een eng gezwel 
nooit ziek of minder fit 
toen ben ik gaan proberen  

n kwaal te simuleren 
ik kon zo gek niet kiezen 
of ze hadden t in de smiezen 
n dokter kan bij mij niks vinden 
t is gewoon bezopen 

O God ik ben gewoon te gek om los te lopen  

O God, ik ben normaal, ik heb geen ene tik 
Ik heb n blanco strafblad 
en zit nooit s in de lik 
ik licht niet op ik moord niet uit 
ik steek niet in de brand 
ik breek niet in of ik rand niet aan 
ik loop niet uit de hand 
juist die fijne dingen als de bank te laten springen 
n baby-vrouwtje plukken, t wil me maar niet lukken 

probeer van alles te verzinnen 
t is gewoon bezopen 

O God ik ben gewoon te gek om los te lopen 
God zei tegen mij, toen ik t aan hem vroeg 
doe jij maar gewoon dan doe jij gek genoeg  

   
Het wordt weer laache met Herman Berkien ! 

 


