H et wordt weer laache met Herman Berkien !

"Deliedteksten van Herman Berkien

De Stewar d Polka

Refrein: Het petjeop, ‘t §ekkie brandt
de mannen bij ‘t hek
Dieroken geen sigaar of pijp
diedraaien enkel gek
Zezijn er elketraining bij
die mannen bij ‘t hek
Zeweten alles beter .....
.... ieder heeft z’n eigen plek
De achterhoede van het veld
De mannen bij ‘t hek.....

Daar heb je Ome Arie, diekwam hier al te vaak
hij was machine-bankwerker,

‘n echte man van staal

Hij staat naast Schele Kobus,

die werkte bij ‘t spoor

Samen kijken, roepen ze: geef jij die bal isdoor!

Refrein
Ook opav.d. Linden, dieiser altijd bij
Hij staat de trainer/coach ook heel deskundig bij
Z’n naam is Piet de Pukkel, isgek op carnaval
Alle spelerskennen hem altijd als ‘n bal

Refrein

la-la-la-la de mannen bij ‘t hek
la-la-la-la die roken enkel gek
la-la-la-la de mannen bij ‘t hek
ze weten alles beter

ieder heeft z’n eigen plek.....
de achterhoede van het veld

ze werden nimmer opgesteld



