H et wordt weer laache met Herman Berkien !

"Deliedteksten van Herman Berkien

Caravan

Refr: Waar istoch me caravan, ik kan ‘m nerregesvinde
hij mot hier op de camping staan naast-ie van Van der Linde.
Na al die grote glazen bier wil ik nou wel naar bed,
maar jochie ik weet warempel echt niet meer
waar ik dat ding heb neergezet.
Maar jochie ik weet warempel echt niet meer
waar ik dat ding heb neergezet.

We hebben op de camping een mooie plaats gepach
deluch ishier gezonder as op de ouwe grach.

Maar ‘savonds na een feesie en ‘t wor een bietjie laot,

dan weet dit joch ech nie-meer waar z’n caravan wel staat.

Refrein

De plaatsen zijn genummerd, van een tot weet ik veel
maar heje veel gedronken en jekijk ‘n bietje schedl,
de mensen zien je zoeke want diezijn ook abuis.

ze steune en ze zuchte waar staat m’n tweede huisie.

Refrein

Bij onsin de kantine gebeurt van alle hand

d’r zit ‘n leuke bar in, ik ben daar vaste klant
we dobbele en kaarte, ‘t iseen leuke bodl,

maar loop ‘t tegen dluite, krijgik dat gevoel van

Refrein

Tekst: Herman Berkien



